


Met dank aan
Bouke voor het geduld,
Herman, Katlijn en de andere buren 
uit de huizen aan de overkant,
de klas van juf Melissa in Melsbroek, 
en natuurlijk de kat Yumi.
— Marjolein

Voor Margot, die elk jaar zeven keer jarig is.
— Bouke
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Tijd voor



feest!



Het was tijd voor een feest. 
Vonden wij.

Er was niemand jarig, er begon 
geen vakantie en ons land  
was geen kampioen. 

En dus was het tijd voor een 
feest, een onvergetelijk feest.







Op het strand, dat vonden we  
een goed idee. Of in een paleis,  
gekleed als keizer of koningin.
‘Glijbanen’, riepen we. ‘Vuurwerk! 
Italiaanse operazangers!’

We wilden zwembroek, maar ook 
vlinderdas. We wilden een kampvuur op 
de ijspiste. We wilden aardbeien  
met pizza met zuurtjes.

Kortom, we kwamen er niet uit.  
En dan hadden we de moeilijkste  
vraag nog niet besproken.



Nodigen we Hans uit?

Hans.
Gaf je hem een kers, dan deed de pit  
zijn tanden pijn. 
Van bloemen ging hij niezen.  
En wat je ook zei, hij wist het altijd beter.  
Zelfs als je het met hem eens was. 
Dan zei hij: ‘Je knikt nu wel,  
maar je begrijpt het niet.’

Hij woonde in een groot huis.  
Daar was hij de hele dag druk bezig  
met dingen die we wellicht niet begrepen.






